WWW.KOMMM.NL

Jezus regeert!
Arie van der Stoep

Het is alweer tweeduizend jaar geleden, dat Jezus naar de hemel ging, om daar de troon te
bestijgen die de Vader Hem had gegeven. Daar, in diens troon, is Hij nu aan de rechterhand van
de Vader (1). En Hij is het, die vandaag van daaruit regeert! (2)

Hij is daar niet als de zoon des mensen die wandelt op de aarde tussen andere mensen, maar als de
Zoon van God, bekleed met majesteit. En wij?

Wij wachten op het moment, dat Hij komt om zijn beloften en voorzeggingen tot werkelijkheid te
maken. Om zijn goddelijke heerlijkheid te openbaren (3) en te laten zien wat de uitkomst is van zijn
woorden: Mij is gegeven alle macht in de hemel én op de aarde (4).

Voordat het einde komt

Nu lijkt het nog, dat er verschil is tussen die twee: zijn macht in de hemel en die op de aarde. De satan
sticht nog zoveel kwaad! Wat hij echter niet kan voorkomen, is dat God zijn doen en laten gebruikt
voor zijn doel. En dat hij straks bij Jezus’ komst gekneveld zal komen te liggen in de meest duistere
plaats die er is: de ‘afgrond’, die voor hem bestemd is, onmachtig om de wereld nog langer negatief te
beinvloeden (5).

Door hem zo gevangen te zetten, zal Jezus ruimte verschaffen voor zijn eigen regering op de aarde.
Dan wordt zichtbaar wat er gebeurt, als het levende Woord van God heerschappij heeft in de wereld en
in het leven van de mensen. Dat wordt een prachtige periode in de wereldgeschiedenis, de laatste,
voordat het einde komt. Maar... ook vandaag regeert Jezus!

Hij houdt het wereldgebeuren in zijn hand en leidt het allemaal naar het grote ogenblik, dat Hij zich
openbaart. Terwijl Hij tegelijk regeert als Koning in het leven van Gods kinderen. Van mensen zoals wij,
die zich aan Hem hebben overgegeven en Hem hebben aanvaard als hun Heer en God (6).

Willen dat Hij over ons regeert

Aan ons openbaart Hij zijn wil en zijn weg en zelfs de toekomst. Hij spreekt tot ons en zegent ons. En
Hij maakt ons klaar om Hem te ontvangen, zodra Hij komt (7).

Daarom is op dit ogenblik het belangrijkste: welke keuze we dagelijks tegenover Hem maken. Dat we

zijn leiding aanvaarden en willen dat Hij over ons regeert. Dat we ernaar verlangen, dat Hij in ons leven
tot zijn doel komt, daarvoor bidden en doorgaan met Hem te blijven verwachten! Want Hij komt!

Uit de Bijbel:

(1) Kolossenzen 3:1.
... Christus ..., gezeten aan de rechterhand van God.

(2) Psalm 103:19.
De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.



(3) Matteiis 24:30.
... Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid.

4) Matteiis 28:18.
... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

(5) Openbaring 20:1-3.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand;
en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij
wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou
verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; ...

(6) Johannes 20:28.
Tomas ... zei tegen Hem (= Jezus - AvdS): Mijn Heer en mijn God!

(7) Lucas 12:40.
Laten ook jullie klaar zijn, want op een tijdstip, dat jullie het niet verwachten, komt de Zoon des mensen.
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